
 
 
 

Stichting EJO Burundi streeft 
naar de verwezenlijking van 
het recht op onderwijs en  
vrede voor alle Burundezen, 
ongeacht religie of afkomst.  
 

 

 
 

 

Fantastisch zoals er altijd weer mensen 
zijn die op een vindingrijke manier 

mogelijkheden verzinnen om geld bij 
elkaar te brengen voor EJO Burundi: 

cadeaugeld van een verjaardag en een 
huwelijksjubileum, statiegeld, verkoop 

van zelfgemaakt kaarten.

Zo ook deze jongedame op de foto. 
Zij is 9, Mirte Mostert. 

Zij ging armbandjes maken en verko-
pen voor Burundi en overhandigde trots 

een portemonnee met € 16,75 !!!Hiermee wil Stichting EJO  
Burundi bijdragen aan een 
land waarin de voorwaarden 
voor ontwikkeling gewaarborgd 
zijn, waarin jongeren door 
middel van kwalitatief goed 
onderwijs leren om vreedzaam 
mee te werken aan een 
respectvolle, menswaardige en 
rechtvaardige samenleving. 
 

 ,  
 
 
 

       melijk vrouwen en kinde- 
       ren. Door de enorme es- 
       calatie van geweld en 
       spanningen tussen de DR  
       Congo en Rwanda, zoe-
ken velen veiligheid en onder-
dak in Burundi.  
Daar is gebrek aan alles, niet 
omdat men niet wil helpen, 
maar omdat de mensen in Bu-
rundi zelf al zo weinig hebben. 
Bernard Ndiho, onze belang-
rijkste contactpersoon, zegt 
dat het hem verdriet doet, dat 
hij zo weinig kan betekenen 
voor de vluchtelingen. Ze heb-
ben zelf al zoveel zorgen.  
 
Na de grote blijdschap, dat er 
eindelijk een aansluiting op 
stromend water is en ze de 
luxe van een meestal werken-
de douche hebben, wordt er 
nog steeds met smart op elek-
triciteit gewacht. Ze betalen er 
al weken voor, maar tot nu toe 
is er geen aansluiting aange-
bracht.  
 
Naast de spanning of er weer 
een oorlog tussen Rwanda en 
Burundi zal uitbreken en de 

 

  

Jong geleerd… 

Met het mooie lenteweer  
in ons georganiseerde  
landje is het bijna onvoor- 
stelbaar dat er in zoveel  
gebieden oorlog en honger  
is. Toch is het helaas zo. Naast 
de nieuwsberichten, horen we 
dat ook uit de eerste hand uit Bu-
rundi.  
 
Wat al gevreesd werd, is ge-
beurd. Duizenden en duizenden, 
de internationale vluchtelingen-
organisatie UNHCR, spreekt van 
‘meer dan 40.000 Congolezen’, 
zijn sinds februari de grens met 
Burundi over gevlucht, voorna- 

  Van de …                                                 …voorzitter 
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Kunstenares 
De kunstenares Anneke 
Strengholt sponsort ook met de 
opbrengst van haar beeldhouw- 
werk.  
Dat levert  
regelmatig  
een mooi  
bedrag en  
positieve  
aandacht  
op.  
Dank  
daarvoor! 

  Kunstenares …                                            
…voorzitter 



 

 
 

 

Stichting EJO Burundi  
ondersteunt de Youth Associa-
tion in Peace Mission Through 
Developement / Association 
pour la Jeunesse en Mission 
de Paix par le Développement, 
een lokaal Burundees vredes- 
en ontwikkelingsinitiatief, in het 
vergroten van de toegang tot 
onderwijs voor Burundese jon-
geren en in vredesopbouw.  
 
De primaire doelgroep zijn de 
jongeren in de commune  
Rumonge, 80 kilometer ten 
zuiden van de voormalige 
hoofdstad Bujumbura. 
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ongerustheid over vrienden in 
Rwanda en DR Congo, is er een 
zorg bijgekomen. Eén van hun 
zoons blijkt problemen te hebben 
en loopt het risico onvruchtbaar 
te worden, als hij niet geopereerd 
wordt. Deze operatie kan volgens 
de behandelend arts niet in Bu-
rundi gedaan worden. Hij is 
doorverwezen naar Nairobi in 
Kenia. Uiteraard brengt dat 
enorme kosten met zich mee; 
niet alleen de reis, maar ook de 
operatie en het verblijf in het zie-
kenhuis moeten betaald worden.  
 
Gelukkig lijkt er een andere op-
lossing voorhanden. We hebben 
contact gezocht met een Neder-
lands echtpaar dat werkzaam is 
in Burundi. Zij werkt in het ‘Kibu-
ye hospital’, het ziekenhuis waar 
we eind 2023 een rondleiding 
kregen. De Amerikaanse artsen 
daar, zien kans hem te helpen. 
Hij mag nu daar langskomen. 
‘Een ware gebedsverhoring’ 
noemen zijn ouders dat.  
En zo is het! 

Van het project zelf is momenteel 
niet veel nieuws te melden. Het 
gaat langzaam verder. Nu Bernard 
met pensioen is, gaat hij nog vaker 
naar Rumonge, waar de school is, 
om te kijken hoe alles gaat en de 
leerlingen en de leerkrachten te 
stimuleren.  
 
Sinds we de leerkrachten een iets 
beter salaris kunnen geven, zijn zij 
uiteraard gemotiveerder om te blij-
ven en hun werk goed te doen. 
Ook kunnen er weer twee nieuwe 
computers worden aangeschaft. 
 
Verder leest u in deze nieuwsbrief 
over alles wat er gedaan wordt om 
geld en donaties binnen te halen. 
Mooi die betrokkenheid van jong 
en oud. Wellicht brengt het u ook 
op een idee!  
 
Graag dank ik u, namens ons be-
stuur, van harte voor uw betrok-
kenheid, uw (financiële) steun, uw 
medeleven en gebed. Het blijft 
hard nodig! 

Ditte Mostert-Bok
 

Goed nieuws voor alle  
boekenliefhebbers.  
Zaterdag 29 maart zijn  
tussen 10.00 en 12.30 uur de 
deuren van de Marcuskerk open 
om uw slag te slaan en voor een 
spotprijs de mooiste boeken te 
scoren. De meeste boeken zijn 
tweedehands, maar in uitsteken-
de staat!  Naast romans, vindt u 
boeken met allerlei weetjes over 
huis, tuin en creativiteit. Moderne 
en nostalgische kinderboeken en 
veel boeken met betrekking tot 
het christelijk geloof.  
 
Misschien denkt u, jullie zouden 
toch stoppen met de Boeken-
markt? Dat klopt, maar we krij-
gen zoveel schitterende boeken 
binnen, die we niet alleen via de 
boekenmarkt, maar ook via an-

dere kanalen kunnen verkopen, 
dat het echt de moeite blijft om 
boeken in te zamelen.  
 
Dus ook dit jaar is de beslissing 
genomen om deze te houden en 
we hopen velen van u te mogen 
begroeten op de 29e, in de bo-
venzaal van de Marcuskerk, 
Menno ter Braaklaan nr. 2 te 
Delft. 
 
Een gift is natuurlijk ook van 
harte welkom als u verhinderd 

 Boeken ...                                … MARKT op 29 MAART 

Wijn 
Het hele jaar door  
kunt u wijn bestellen,  
rood en wit. Wij zoe- 
ken voor u lekkere,  
toegankelijke en  
meestal bekroonde  
wijnen, passend bij  
het jaargetijde.  
U betaalt 9,95 per fles. 
 € 55 per doos van 6. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Giften zijn van harte 
welkom op Rek.nr. 

 
(IBAN): 

NL87 INGB 0007 
0338 64 

t.n.v. Stichting 
EJO Burundi Delft 

 

De Stichting  EJO Burundi 
Delft is erkend als 

Algemeen Nut 
Beogende 
Instelling 

 

 
Webshoppen?  

Zo steunt u   
EJO 

Burundi: 
Kijk naar 

http://ejo-burundi.   
doelshop.nl/ 

   
Bij iedere aankoop die u 

doet bij één van de 
aangesloten bedrijven  
- en dat zijn er veel - 

gaat een klein bedrag 
automatisch naar  

stichting EJO Burundi.  
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 Nieuws uit Cuba            … van Isaac / Isaka 
Van Isaac is er niets dan goeds 
te melden. Hij werkt en studeert 
nog steeds hard, en stuurt foto’s 
van zijn werk/stages in het zie-
kenhuis. Hij heeft al veel afdelin-
gen gezien, waaronder verlos-
kunde/gynaecologie en chirurgie 
en begint nu met de kinderafde-
ling. Zijn resultaten blijven prach-
tig. Verder is Cuba geen makke-
lijk land om in te leven, ook dat 
meldt hij tussen de bedrijven 
door. Het is voor onze stichting 
steeds weer een zoektocht om 
op een goede en veilige manier 
zijn geld om van te leven bij hem 
te krijgen.  
 
Isaac is bijna jarig. In het verle-
den hebben we een oproep ge-
daan om een kaart te sturen. Dat 
werkte niet. De kaarten kwamen 
pas een half jaar na zijn verjaar-

dag aan, terwijl ze lang voor zijn 
verjaardag waren verstuurd. 
Daarom nu een oproep: stuur 
een felicitatie mail naar vyizi-
giroisaac20@gmail.com of een 
appje naar 00255762275478. 
Voor iemand die zijn verjaardag 
zonder familie en vrienden door-
brengt, zijn deze felicitaties al 
een cadeau op zich.   

bent en toch iets wilt doen.  
De boeken die overblijven 
gaan naar de oudpapiercon-
tainer van de ZWO. De op-
brengst daarvan komt ten 
goede aan allerlei vormen 

van ontwikkelingssa-
menwerking en diacona-
le hulp. 
Mocht u vragen hebben 
of willen helpen, bel dan 
met Jilles Meinster,   
T. 06 51739775. 

 Van de penningmeester                    …uitdagingen! 
Over de financiële situatie en                      plannen voor dit en ko-
mend jaar is niet direct iets                          nieuws te melden. Het 
project dat we samen met                            “De Wilde Ganzen” re-
aliseren, gaat gestaag verder.                       We hopen in de loop 
van dit jaar meer zicht te krijgen op de te verwachten afronding van 
de bouwwerkzaamheden. Wat het moeilijk maakt is dat materialen 
moeilijk te krijgen zijn en de kosten ervoor erg zijn gestegen. Maar 
dankzij uw donaties kunnen we blijven ondersteunen.  
 
Een andere uitdaging waarmee we geconfronteerd worden is de 
financiële situatie van Isaac in Cuba. Zoals bekend is daar nauwe-
lijks normaal levensonderhoud te krijgen of alleen tegen hoge kos-
ten. En daarbij heeft de Cubaanse regering bedacht, dat het geld 
dat wij storten naar Cuba extra belast wordt, soms wel tot 30-50%.  
 
We proberen andere wegen te zoeken om geld naar Isaac te krij-
gen wat minder verlies oplevert, maar weten nog niet of dat lukt. 
Ondanks al deze zorgen mogen we onze blik richten naar omhoog. 
God zorgt en dat zien we zeker! Dank voor uw voortdurende bij-
dragen.                           

Erik Blijleven
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Bestuur EJO-Burundi: 
 
Mariëlle van den Berg-Mostert 
secretaris 
Erik Blijleven 
penningmeester 
Ditte Mostert-Bok 
voorzitter 
Jilles Meinster 
 
vacature - vacature 
 
Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 06 11 37 20 57 
ejoburundi@gmail.com 

Het afgelopen jaar hebben we ook weer een leuk bedrag mogen 
ontvangen via Doelshop. Het is leuk om te zien dat we geregeld 
kleine donaties binnenkrijgen doordat mensen via de doelshopsite 
hun bestelling doen. Het kost de koper niks, het zijn alleen een paar 
korte handelingen extra. Dit jaar was het bedrag extra groot omdat 
iemand via Doelshop ook z’n zomervakantie had geboekt bij een 
bekend vakantiebedrijf. Dat kan onze stichting zomaar tussen de 20 
en 50 euro per vakantie opleveren. Ook bij het veranderen van ver-
zekeraar aan het eind van het jaar kan het  flink aantikken! We ho-
pen dat u nog eens wilt kijken bij Doelshop.nl naar de vele  
mogelijkheden!  
Op https://doelshop.nl/hoe-werkt-het staat alles duidelijk  
uitgelegd. Belangrijk is om altijd EJO Burundi te selec- 
teren, zodat het bedrag naar onze stichting gaat. Er  
doen heel veel webshops mee, van Bol tot Hema en  
van zorgverzekeraars tot vakantieaanbieders.  
 

                         Mariëlle van den Berg 

 

DoelShop …                  … kleine moeite - groot plezier! 

 Kaarten …              … van Mariëtte en Marleen ! 

 Flessen voor …                                           … lessen !!! 
Elk jaar ontvangen wij een mooi 
bedrag aan statiegeldopbreng-
sten. Bij de AH in Sommelsdijk 
mogen we elk jaar een maand 
lang het “doel van de maand” 
zijn. Alle gedoneerde statiegel-
den van die maand gaan dan 
naar EJO Burundi.  
 
Een kleine moeite voor ons, 
maar een groot plezier voor de 
school in Burundi! Ook zijn er 

weleens kinderen/jongeren die 
statiegeldflessen en blikjes opha-
len en de opbrengst doneren. En 
daar zijn we natuurlijk ook ontzet-
tend blij mee.  
Mocht u kans zien om ons doel 
ook bij uw lokale supermarkt  
mee te laten doen of om uw 
(klein)kinderen of leerlingen  
enthousiast te maken om zich in 
te zetten voor EJO dan houden 
we ons hartelijk aanbevolen! 
 

Een andere creatieve bijdrager, Mariëtte de Groen, zorgt al jaren 
voor prachtige, handgemaakte kaarten. Zij doet dit belangeloos. 
U kunt deze kaarten altijd opvragen bij Ditte Mostert. Dit keer zullen 
ze ook te koop zijn op de Boekenmarkt, samen met de kaarten van 
Marleen Boumans, die van haar schitterende natuurfoto’s  kaarten 
maakt. Beide soorten kaarten kosten € 1,50 per stuk. 
. 

Enkele jaren geleden, voordat Rusland Oekraïne 
binnenviel, ontvingen wij twee antieke iconen, met 
een waarde van duizenden euro’s. Het was de be-
doeling die te verkopen en de opbrengst zou ten 
goede komen aan onze student Isaac. Door de oor-
log is echter de handel in Russische iconen in een 
ongunstig vaarwater terecht gekomen, waardoor ze 
maar een derde van de waarde opbrachten. Nu deed 
de schenker het genereuze aanbod ze terug te ko-
pen. Een gebaar waarvoor wij heel dankbaar zijn. 

 Iconen…                                            … heen en weer! 


