
 
 
 

Stichting EJO Burundi streeft 
naar de verwezenlijking van 
het recht op onderwijs en  
vrede voor alle Burundezen, 
ongeacht religie of afkomst.  
 

 

 
 

 

Wie vindt het leuk om 
mee te denken/

te doen?
 Het kost je weinig tijd 
op jaarbasis (ca. vier

vergaderingen) en twee 
activiteiten per jaar, 
maar het geeft veel 
voldoening om iets

Hiermee wil Stichting EJO  
Burundi bijdragen aan een 
land waarin de voorwaarden 
voor ontwikkeling gewaarborgd 
zijn, waarin jongeren door 
middel van kwalitatief goed 
onderwijs leren om vreedzaam 
mee te werken aan een 
respectvolle, menswaardige en 
rechtvaardige samenleving. 
 

 te betekenen voor je medemens, ook die medemens verder weg, 
omdat de lijntjes kort zijn en je direct contact met hen kunt hebben. 

Mail gerust eens voor informatie: dittebok@hotmail.com
 
 

                                    Misschien iets voor nieuwe lidmaten? 

 ,  
 
 
 

         zijn we erg dankbaar.  
         Voor zomaar de vraag  
         hoe het met Isaka gaat, 
         of zomaar iemand die  
         zijn statiegeld over-
maakt.  
Het hoeft niet altijd groot te 
zijn. Ook de kleine gebaren 
tellen en bemoedigen ons als 
bestuur, maar ook de mensen 
in Burundi. Hartelijk dank! 
 

Ditte Mostert-Bok 
 

 

  

Nieuwe bestuursleden? 

Voor u ligt de nazomer- 
uitgave van onze nieuws- 
brief. Soms denk je, wat  
zullen we  schrijven, wat is 
er gebeurd de afgelopen  
tijd. Als je dan de laatste  
nieuwsbrief leest, realiseer je je 
dat er weer erg veel gebeurd is. 
Mooie en verdrietige dingen.  
 
Hoe dan ook vermeldenswaardi-
ge dingen voor iedereen die 
meeleeft. En voor dat meeleven 

  Van de …..                                                 …voorzitter 
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 Nieuws…                                                 … uit Burundi 
 

De economische situatie in Bu-
rundi wordt al maar slechter. Er 
is een tekort aan alles. Brand-
stof is er nauwelijks, meestal 
niet te koop. Dat belemmert alles 
en iedereen. Mensen kunnen niet 
komen waar ze moeten zijn. Ook 
de inflatie is enorm (22%).  
 
“Met 463 mensen per km2 is Bu-
rundi is één van de dichtstbevolk-
te landen ter wereld. Tegelijker-
tijd is bijna 90% van de Burunde-
se bevolking voor haar levens-
onderhoud volledig afhankelijk 
van de landbouw. Hierdoor is de 

landdruk erg hoog: een boeren-
gezin heeft gemiddeld slechts 
een halve hectare tot zijn be-
schikking, wat meestal niet vol-
doende is om in de kosten van 
levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Door de bevolkingsdruk 
is er ook veel onderling conflict 
over landeigendom: ongeveer 
60% van alle rechtszaken in Bu-
rundi zijn gerelateerd aan een 
conflict rondom land!” (bron ZOA) 
 
Het project 
De uitbreiding waarvoor het geld 
gedoneerd is, loopt door dit 



 

 
 

 

Stichting EJO Burundi  
ondersteunt de Youth Associa-
tion in Peace Mission Through 
Developement / Association 
pour la Jeunesse en Mission 
de Paix par le Développement 
(hierna te noemen AJMPD), 
een lokaal Burundees vredes- 
en ontwikkelingsinitiatief, in het 
vergroten van de toegang tot 
onderwijs voor Burundese jon-
geren en in vredesopbouw.  
 
De primaire doelgroep zijn de 
jongeren in de commune  
Rumonge, 80 kilometer ten 
zuiden van de voormalige 
hoofdstad Bujumbura. 
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brandstofprobleem enorme ver-
traging op. Aan de bevolking ligt 
het niet. Net als tijdens de vorige 
bouwperiodes van eerdere loka-
len, heeft de lokale bevolking 
weer meegeholpen aan het pro-
duceren van een enorme hoe-
veelheid stenen. Er blijven he-
laas materialen noodzakelijk die 
men niet zelf kan maken en niet 

in de buurt heeft. Die moeten met 
vrachtauto’s worden aangevoerd. 
En zonder diesel kom je niet ver.  
Aan Bernard, onze contactper-
soon, ligt het ook niet. Hij is een 
aantal weken in Tanzania, waar hij 
ooit als kind met zijn familie naar 
toe gevlucht is. Hij probeert zijn 
netwerk daar te benutten om ons 
project in Burundi te steunen. 
 
  

 Van de penningmeester              … extra steun nodig! 

In de vorige nieuwsbrief ver-
telden we u over de start van  
het nieuwe project: het realise- 
ren van een stafgebouw voor  
de docenten en het bestuur van 
‘onze’ school in Rumonge. Daar 
zijn ze nu druk mee bezig.  
 
Stapels stenen worden er ge-
maakt en gebakken en alle maat-
regelen om de fundering te leg-
gen worden uitgevoerd. Dat is 
niet makkelijk, bijna alles is 
handwerk. Geld en mogelijkhe-
den om machines in te zetten zijn 
er niet. Zeker niet nu de brand-
stofprijzen sterk gestegen zijn en 

              er nauwelijks brand- 
              stof is te krijgen.  
 
              Volgens de wereld-
index over welvaart staat Bu-
rundi op plaats 187 en is 
daarmee één van de armste 
landen ter wereld. Ook de 
voortdurende onrust in de 
grensstreek met Congo zorgt 
niet voor stabiliteit. Daarbij 
komt dat in Burundi het ge-
boortecijfer één van de hoog-
ste in de wereld is. Noodzaak 
voor voedsel, onderdak en 
scholing is en blijft hard no-
dig. Als bestuur van de stich-

Wijn 
Het hele jaar door  
kunt u wijn bestellen,  
rood en wit. Wij zoe- 
ken voor u lekkere,  
toegankelijke en  
meestal bekroonde  
wijnen, passend bij  
het jaargetijde.  
U betaalt 9,95 per fles. 
 € 55 per doos van 6. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Webshoppen?  

Zo steunt u   
EJO 

Burundi: 
Kijk naar 

http://ejo-burundi.   
doelshop.nl/ 

   
Bij iedere aankoop die u 

doet bij één van de 
aangesloten bedrijven  
- en dat zijn er veel - 

gaat een klein bedrag 
automatisch naar  

stichting EJO Burundi.  
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 Nieuws uit Cuba            … van Isaac / Isaka 
In de vorige nieuwbrief deden we 
vooral nog verslag van ons be-
zoek aan Burundi en het bezoek 
van Isaac aan Delft. Wat is er al 
weer veel gebeurd in de tussen-
tijd.  
Ons bericht over Isaacs vader le-
verde mooie reacties op. De col-
lecte van de ouderenmiddag 
werd er voor bestemd en het be-
drag werd aangevuld door een 
anonieme weldoener. 
Met dit bedrag kon de zieke va-
der worden opgenomen en geo-
pereerd. Wat was de familie 
dankbaar.  
 
De operatie verliep goed en hij 
mocht bijna naar huis toen er 
toch een complicatie optrad en 
hij daaraan overleed.  
Groot was de verslagenheid. 

Bernard, de initiatiefnemer van 
het project aan Burundese zijde, 
heeft geassisteerd met de be-
grafenis, altijd een veel bezochte 
en uitgebreide plechtigheid, die 
men grotendeels zelf met familie 
en bekenden regelt.  
Isaac vond het aan de ene kant 
vreselijk dat hij er niet bij was, 
maar hij heeft het niet overwo-
gen, mede in verband met zijn 
studie. Er zijn mensen in Delft, 
die hebben aangeboden de reis 
voor hem te betalen. Zijn dank-
baarheid en verwondering waren 
groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Cuba is er een kring van (ook  
uit andere landen afkomstige) 
medestudenten een aantal da-
gen om hem heen geweest om 
hem te troosten. Ontroerend om 
te zien.  
 
Hij heeft zelf met een video call 
ingebeld tijdens de begrafenis. 
Een speech waarin hij zijn vader 
bedankt, vervolgens zingt hij een 
lied en doet hij een gebed. Op 
deze manier is hij er toch ‘’bij 
geweest’’. Hij zei: ‘’Nu begrijp ik 
waarom God mij liet weten, dat 

ting EJO Burundi beseffen we 
dat onze (financiële) hulp drin-
gend noodzakelijk blijft. En, 

dankzij uw steun kunnen we dit 
blijven doen in de hoop en ver-
wachting dat goed onderwijs aan 
kinderen toekomstige leiders 
voortbrengt die het land echt 
vooruit kunnen helpen. Blijft u 
ook hopen, bidden en steun 
verlenen? Het bestuur, alle do-
centen en kinderen rekenen we 
op uw betrokkenheid bij de 
school in Rumonge.  

Erik Blijleven



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Giften zijn van harte  
welkom op Rek.nr. 
 
(IBAN):  

NL87 INGB 0007 
0338 64 
t.n.v. Stichting  EJO Burun-
di Delft 
 

De Stichting  EJO Burundi 
Delft is erkend als  Alge-
meen Nut Beogende 
Instelling  
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Bestuur EJO-Burundi: 
 
Mariëlle van den Berg-Mostert 
secretaris 
Erik Blijleven 
penningmeester 
Ditte Mostert-Bok 
voorzitter 
Jilles Meinster 
 

vacature - vacature 
 
Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 06 11 37 20 57 
ejoburundi@gmail.com 

In deze nieuwsbrief willen we DoelShop weer onder de aandacht 
brengen. Omdat het erg makkelijk is, niks kost en wel geld ople-
vert voor ons project in Burundi! 
Je kunt een account aanmaken, maar het kan ook anoniem. Op de 
website https://doelshop.nl/hoe-werkt-het staat alles duidelijk uitge-
legd. Belangrijk is om altijd EJO Burundi te selecteren, zodat het 
bedrag naar onze stichting gaat. Er doen heel veel webshops mee, 
van Bol tot Hema en van zorgverzekeraars tot vakantie- 
aanbieders. Dus als u online iets gaat bestellen, denkt  
u dan aan DoelShop.nl!!  
 

                         Mariëlle van den Berg 
 

 

ik tijdens de kerstvakantie naar 
huis moest gaan, in plaats van in 
de zomervakantie zoals eerder 
gepland. Nu heb ik mijn vader 
nog kunnen zien.’’ 
Een dag na de begrafenis is hij 
zich gaan voorbereiden op een 
examen van  een paar dagen la-

ter. Hij haalde daarvoor het 
hoogste cijfer.  
 
De zomervakantie heeft hij sa-
men met andere buitenlandse 
studenten op de campus door-
gebracht. Hij heeft het vorige 
semester zeer goed afgesloten.  

Ook dit jaar  
was er boeken- 
markt. Deze  
bracht weer  
het mooie be- 
drag van ruim € 500 op. Het op-
bouwen van de boekenmarkt is 
een klus die ons dagen kost en 
ons steeds zwaarder valt. Er zijn 
niet genoeg vrijwilligers om ons 
daarbij te helpen helaas. 
Toch willen we doorgaan, maar 
op een iets andere manier. Hoe 
dan ook blijven uw boeken, die 
in zeer goede staat zijn, harte-
lijk welkom. 
 
Boekenverrassingspakket 
Zoals al langer mogelijk is, kan er 
het hele jaar door een boeken-
pakket besteld worden. Een ver-
rassingspakket bestaat uit 7 boe-
ken van diverse genres voor € 
5,00. Wilt u maar één genre, bij-
voorbeeld alleen romans, of al-
leen kinderenboeken, dan is het 
€ 10,00. Het pakket kan ook 
thuisbezorgd worden, dan betaalt 
u € 5 bezorgkosten extra.  

       Maandelijkse verkoop 
       Nieuw is dat wij de eerste 
       zaterdag van de maand 
       tijdens de inloopochtend, 
      10.30 -12 uur, in de Mar-
cuskerk aangeleverde boeken 
uitzoeken. U bent dan welkom 
om alvast even te komen snuf-
felen en boeken aan te schaf-
fen. U heeft dan de eerste keus 
en de koffie is dichtbij. 
 
Daarnaast zijn er boekenhan-
dels geïnteresseerd in goed 
uitziende boeken. Ook dan krij-
gen wij een kleine vergoeding 
voor de boeken.  
Boeken die echt niet meer ver-
kocht worden gaan naar de 
ZOA-papiercontainer waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
wereldwijde noodhulp aan 
slachtoffers van rampen en de 
wederopbouw.  
 
Dus u kunt uw goede boeken 
nog steeds afleveren in de Mar-
cuskerk. (Altijd in overleg met 
Jilles Meinster  06 517 39 775). 
 
 DoelShop …                                          … kleine moeite  

                                                                   - groot plezier! 

 Boeken ...                            … aanleveren en verkopen! 


